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Binnengeleide onder orgelspel

Welkom

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 92 : 2, 7, 8

Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht. 
Als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn. 

Zij zullen vruchten dragen voor ’s Heren heiligdom 
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven. 

Gebed

Herinneringen uit het gezin
Lied: Perheps love, John Denver en Placido Domingo

Lezingen: 
1 Johannes 4 : 7 – 10 en 19

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, 
want de liefde komt uit God voort. 
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, 
opdat we door Hem zouden leven.
maar dat Hij ons heeft liefgehad 
en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen  
voor onze zonden.



1 Korintiërs 13 : 1 – 8a en 13

had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of 
een schallende cimbaal.
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde. 

Lied: NLB 793

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt.
Door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet. 

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen. 

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;



niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid.

Overdenking

Lied: Great is Thy faithfulness

Great is Thy faithfulness, O God my Father; 
There is no shadow of turning with Thee; 
Thou changest not, Thy compassions, they fail not; 
As Thou hast been, Thou forever will be.
 Great is Thy faithfulness 
 Great is Thy faithfulness 
 Morning by morning new mercies I see 
 All I have needed Thy hand hath provided 
 Great is Thy faithfulness, Lord, unto me

Pardon for sin and a peace that endureth, 
Thine own dear presence to cheer and to guide; 
Strength for today and bright hope for tomorrow, 
Blessings all mine, with ten thousand beside!
 Great is Thy faithfulness…

Dankgebed

Dankwoord

Slotlied: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen, in de mensen 



een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen
Amen. Amen. 

Zegen

Uitgeleide bij het zingen van NLB 416:

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel 






