
 

 
 

 
 

 
 

in kerkcentrum De Ark 
 

Liturgie 



  

Voorganger: jongerenwerker Annet Prins 
Ouderling: Michaël Terlouw 
Diaken:  Tim Breel 
Muzikanten: Band4Tune  



Opwekking 797: ‘Breng ons samen’ 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

  

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Refrein 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één! 

 

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 

 

Refrein 

2x 



Welkom 
 

Kaarsen aan  
 

Gebed  door Noor de Wit 
 

Opwekking 630: ‘Vader, U bent goed’ 
 

Op elk moment van mijn leven   
in voor- of tegenspoed   
aanbid ik U, mijn Jezus   
en dank U voor uw bloed.   
Ik vind kracht in U, mijn Vader,   
als ik heel dichtbij U ben.   
Mijn hart en mijn gedachten   
worden warm als ik bedenk:   

 

Refrein:   
Vader, U bent goed,   
U bent heilig, U bent liefde.   
Jezus, U bent groot,   
U bent sterker dan de dood.   
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U  
en ik zing met heel mijn hart:   
'Ik hou van U'.   

 

Op elk moment van mijn leven   
bij dag en bij nacht   
wil ik uw woorden lezen   
en dragen in mijn hart.   
In de stormen van mijn leven,   
in de regen, in de kou,   
wil ik schuilen in uw vrede,   
wil ik rusten in uw trouw.   

 

Refrein  
  

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U  
en ik zing met heel mijn hart:   
'Ik hou van U'. 



Lied: ‘Ik zal er zijn’ van Sela 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.   
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.  

 

Refrein 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.  

 

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  

 

Refrein 
 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Toneelstukje 
 

  



Moment met de kinderen 
Projectlied Pasen 
(Melodie: ‘Daar juicht een toon’) 

 

Hij struikelt achter Jezus aan 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
Hij weet dat hij Jezus volgen moet. 

 

Hij zegt: Maar U bent toch Gods zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
Dat ik voor U zal vechten Heer. 

 

Ach Jezus sterft. Wat een verdriet. 
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 
Een open graf want Jezus heeft 
De dood verslagen en Hij leeft! 

 

Kindernevendienst 2.0 
 

Mededelingen 

Kinderen terug uit de dienst.  
 

Opwekking Kids 241: ‘A tot Z’ 
 

A van almachtig,  
B van Bevrijder,  
C is van Christus,   
Gezalfde van God.  
D is van Dienaar,  
E is van eeuwig,  
F van Formeerder,   
Hij schiep het heelal.  

 

  



G van gekruisigd,  
H is van hoeksteen,  
I van Immanuël,   
God is met ons.  
J is van Jezus,  
K is van Koning,  
L van zijn liefde,   
die Hij aan mij toont. 

 

Refrein:  
Van A tot Z bent U de hoogste Heer.  
Alfa, Omega en zoveel meer.  
Oneindig groot is ook uw heerschappij  
U bent het einde voor mij!  

 

M van Messias,  
N is van ned'rig,  
O is van opstanding,   
P van Profeet.  
Q is van I.Q.:   
onze God is de slimste.  
R is van rots  
en S is van schild.  

 

Refrein 
 

Na na na na na na…..  
 

4 T is van toevlucht,   
een veilige haven,  
U van uniek,   
Verlosser is V.  
W is de weg,   
X voor extra bijzonder.  
IJ voor ijzersterk,  
Z van Zoon van God.  

 

Refrein 2x 
 

  



Opwekking 807: ‘God van licht’ 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, 
waar U woont. (4x) 

 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 

Refrein 
 

U schijnt feller,  
dan de sterren  
Heer, U leidt ons door de storm 

 

God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Ik vertrouw op U  
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Veilig naar de kust  

4x 



Waar U woont  
Waar U woont  
Waar U woont  

 

Waar U woont! 
 

Voorbede 
 

Zegen 
 

Opwekking 832: ‘Jezus Overwinnaar’ 
 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.  
Want U bevrijdt en geeft leven.  
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.  
Alles buigt voor Koning Jezus.  

 

U bent de held die voor ons strijdt.  
U baant de weg van overwinning.  
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.  

 

Refrein:  
Voor eeuwig is Uw heerschappij.  
Uw troon staat onwankelbaar.  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar!  

 

De duisternis licht op door U.  
De duivel is door U verslagen.  
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven!  

 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert:  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.  

 

Refrein 2x 
 

Naam boven alle namen…  
 



Refrein 
 

Ongeëvenaarde kracht   
ligt in Uw grote Naam.   
Jezus, Overwinnaar!   
U bent Jezus, Overwinnaar!   
U bent Jezus, Overwinnaar! 

 


