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Liederen voor de dienst
Lied 478: 1

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuwgeboren kind!

Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die 't al is, in gebreken,

ziet, die 't licht is, in de nacht,

ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Lied 473

Er is een roos ontloken

uit barre wintergrond,

zoals er was gesproken

door der profeten mond.

En Davids oud geslacht

IS weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,

Is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,

toen Gabriél haar groette

in 't midden van de tijd.



Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,

de winterkou verdragen

als allerdorste tak.

O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Welkom

Lied 477:1,4en5

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

O kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel,

zingt nu engelenkoren,

zingt alle scharen rondom de troon:

Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.



Woorden van bemoediging
Aansteken kaarsen

Lied 1005: 1

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Welkom en inleiding op de dienst
Gebed

Lied 487: 1en 2

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.



Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.

Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

Afsluiting project: ‘Weet jij hoe laat het is?’
Moment met de klokkenmaker

Projectlied: 5

Refrein:

Alle dagen, alle nachten,

in het donker, in het licht,

Is het tijd om te verwachten,
omdat God dichtbij ons is

Nu de tijd is aangebroken
van de koning in de stal,
durven mensen weer te dromen
dat de vrede komen zal.
Het verhaal van Kerst
Muziek: ‘O Holy Night’

‘Christmas 2014’ en nu



Lied: ‘Love shine a light’
van Katrina and The Waves

Love shine a light in every corner of my heart
Let the love light carry, let the love light carry
Light up the magic in every little part

Let our love shine a light

in every corner of our hearts

Love shine a light

in every corner of my dreams

Let the love light carry, let the love light carry
Like the mighty river, flowing from the stream
Let our love shine a light

in every corner of my dreams

Refrein:

And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way

Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light

in every corner of our hearts

Love shine a light in every corner of the world
Let the love light carry, let the love light carry
Light up the magic, for every boy and girl

Let our love shine a light

in every corner of the world

Refrein



And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way

Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light

in every corner of our hearts

Shine a light in every corner of our hearts

Gebeden, ‘Onze Vader’ (NBV)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

laat uw wil gedaan worden op aarde

zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen

Mededelingen
Ouders kunnen hun kind(eren) bij de oppas ophalen

Bingo? Bingo!



Slotlied: Lied 481

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:

God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem

voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd

op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,

woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft

en op aarde vrede geetft,

Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!



Zegen
Gevolgd door lied: ‘Ere zij God’

Ere zij God, ere zij God.

In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen een welbehagen.

Vrede op aarde, vrede op aarde.
Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Amen, amen.









