
 

 

 
 

Orde van dienst voor de avonddienst op Witte Donderdag 
Met viering van het Avondmaal 
Donderdagavond 28 maart 2024 in De Ark 
 

Voorganger:    ds. Karolien Zwerver 
Ouderling van dienst: Petra de Leeuw 
Diaken van dienst:  Dirk Gommer, Gert Middelveld en Tim Breel 
Organist:    Siemone Middel 
Zanger:    Hessel van Ramshorst 
Lector:     Lars Kramer 
 

Stilte 
 

Woord van welkom 
 

Voorganger:  God is bij je 
Allen:   God staat naast je. 

Voorganger:  God is onze Helper. 
Allen:  Hij heeft alles gemaakt. 

Voorganger:  Hij is altijd trouw en geeft niet op! 
Allen:  Amen 

Voorganger:  Eeuwige, we openen ons hart voor u.  
 

Lied 695: 1 en 2 
 

1. Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 

2. Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

 

Gebed 
 

Lied 274: 1 en 2 
 

Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 



Schriftlezing: Exodus 12: 1 en 14 - 20 
     
Lied 723: 2 
 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

Evangelielezing: Johannes 13: 1 - 15   
    
Opwekking 705: ‘Toon mijn liefde’ 
 

Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
 

 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 

Refrein: 
Toon mijn liefde  
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief,  
wat er ook gebeurt, 
dien de ander,  
zo heb ik ook jou liefgehad. 

 

  



In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
 

 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

 

Refrein 
 

Evangelielezing:  Johannes 14: 15 - 22     
 

Gesproken woorden  
 

Lied 377: 1, 2 en 4 
 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 

 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 

Gebeden met responsie 
  

 
 

We vormen een kring  
 

Tafelgebed  
 

  

God,       U    bent      lief -  de,         bron       van   het       le   -   ven 



‘Onze Vader’ (NBV) 
 

Onze Vader in de hemel,   
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen   
laat uw wil gedaan worden op aarde  
zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,   
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,   
maar red ons uit de greep van het kwaad.   
Want aan u behoort het koningschap,   
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
 

Nodiging  
 

Delen brood en wijn 
Tijdens het delen zingt Hessel: ‘Bist Du bei mir’ 

 

Bist du bei mir, geh' ich mit Freuden Als u bij me bent, ga ik met vreugde 
zum Sterben und zu meiner Ruh'. naar mijn dood en naar mijn rust. 
Ach, wie vergnügt wär' so mein Ende, Ach, wat zou mijn einde blij zijn 
es drückten deine lieben schönen Hände als uw lieve mooie handen 
mir die getreuen Augen zu! mijn trouwe ogen dichtdrukten! 
 

Dankgebed  
 

Leegruimen van de avondmaalstafel in stilte 
 

Woorden tot slot  
 

Slotlied: Liedboek voor de Kerken: Gezang 180: 1, 3, 4, 6 en 7  
 

Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden.  
 

Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
hij ging terug en heeft alleen geleden, 
eenzaam gebeden: 
 

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
waar zijn de eng'len die Mij kunnen bijstaan? 
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
uw wil geschiede. 
 

  



In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 
Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 
Hem niet verwinnen. 
 

Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 
 

Zending 
 
 

 
 
 
 

We verlaten de kerk in stilte 
en zetten morgenavond de dienst voort om 19:30 uur in deze kerk 


