
 
 

Orde van dienst voor de ochtenddienst  
op de 5e Zondag van de 40-dagentijd: Judica: Doe mij recht! 
Zondagmorgen 17 maart 2024 in De Ark 
 

Voorganger:    ds. Karolien Zwerver  
Ouderling van dienst: Jan ter Maaten 
Diaken van dienst:  Dirk Gommer 
Organist:   Harry Haasjes 
Lector:    Jolanda van Til 
 

Woord van welkom 
 

De Nieuwe Psalmberijming: Psalm 43: 1 en 2 
 

Heer, doe mij recht; kom tussenbeide, 
mijn God, op wie mijn hart vertrouwt. 
Waarom laat U mij zolang lijden 
door mensen die bedrog verspreiden? 
Waarom heb ik het zo benauwd 
en word ik uitgejouwd? 
 

Heer, zend uw licht, laat mij ervaren 
dat U mij naar uw woning leidt. 
Wanneer ik kom bij uw altaren, 
zal ik U prijzen bij de snaren. 
Dan uit ik al mijn dankbaarheid, 
omdat U mij bevrijdt. 
 

Bemoediging  
 

Voorganger:  Wij die U nooit hebben gezien 
Allen:   Zie ons hier staan  

Voorganger:  Wij die van U hebben gehoord. 
Allen:  Hoor U ons aan. 
 

Voorganger:  Uw Naam is dat U mensen helpt. 
Allen:  Wees onze hulp. 

Voorganger:  En dat U alles hebt gemaakt 
Allen:  Maak alles nieuw. 
 

Voorganger:  En dat U ons bij name kent 
Allen:  Leer ons U kennen. 

Voorganger:  die Bron van leven wordt genoemd 
Allen:  Doe ons weer leven. 

 

Voorganger:  Die hebt gezegd: Ik zal er zijn. 
Allen:  Wees hier aanwezig. Amen 



De Nieuwe Psalmberijming: Psalm 43: 3  
 

Mijn ziel, waarom zo neergebogen? 
Waarom onrustig, vol verdriet? 
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen. 
Hij zal je eenmaal weer verhogen. 
Ik zal Hem eren met een lied, 
mijn redder die mij ziet. 

 

Kaarsen aansteken en Bijbel openen 
 

Gebed 
 

Zingenderwijs: Lied 76: Een vredes- en kyrielied  
(Van Alfred C. Bronswijk, Melodie: Psalm 42) 

 

1. Hoeveel namen moet men noemen 
van de mensen, dood-gewijd, 
die hier als gebroken bloemen 
offers worden van de strijd? 
Tot de nacht een einde vindt? 
Tot de vrede, als een kind, 
speelt op aller mensen wegen, 
delend in Gods licht en zegen? 

2. Hoeveel tranen moeten stromen 
voordat liefde waarheid is, 
en het leven, leed-ontkomen, 
bloeit tot ieders lafenis? 
Eens mijn God, zal het tóch zijn, 
dat wij hier voorbij de pijn, 
maar door uw sjaloom omgeven 
aan het duister zijn ontheven? 

 

Toelichting liturgische schikking  
 

Projectlied: ‘Met vallen en opstaan’: 1 en 2  
(Melodie: ‘Daar juicht een toon’) 

 

Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
hij weet dat hij Jezus volgen moet. 
 

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten Heer. 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: Matteüs 26: 46 - 56  
  



Lied 256   3x 
  

 
 

Overweging  
 
Lied 838: 1, 3 en 4 

 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 

4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 

  

Blijf   met uw   ge  - na - de  bij ons, Heer,   on - ze God.      O, 

blijf   met uw   ge  - na - de  bij  ons, licht      in   het duis - ter. 



Gebeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ (NBV) 
 

Onze Vader in de hemel,   
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen   
laat uw wil gedaan worden op aarde  
zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,   
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,   
maar red ons uit de greep van het kwaad.   
Want aan u behoort het koningschap,   
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

 

Mededelingen  
Ouders kunnen hun kind(eren) bij de oppas ophalen  
De kinderen van de kindernevendienst komen terug in ons midden 

 

Slotlied: Lied 657: 1, 2 en 4 
 

1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

Zegen, met gezongen ‘amen’ 


