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Liturgie voor de avonddienst in kerkcentrum De Ark
17 maart 2024 om 19.00 uur

Thema van de dienst: ‘Gezien door Jezus’

Voorgangetr: ds. Marcelle van Schoonhoven
Ouderling van dienst: Renny Post

Diaken van dienst: Cathelijne van Ravenswaaij
Organist: Harry Haasjes

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 62: 1 en 5

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer

mijn heil, — op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:

mijn toevlucht, als het water wast,

mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.

O volk, uw God laat u niet vallen.

Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:

God is een schuilplaats voor ons allen.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 139: 1, 2 en 14

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
dieper dan ik mijzelf ooit ken, wie weet mijn wegen zoals Gij?
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij volgt mij waar ik zit of sta. Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, Ja overal, op al mijn wegen
't ligt alles open voor uw ogen. en altijd weer komt Gij mij tegen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Gebed voor de opening van het Woord



Schriftlezingen Psalm 139: 1-10en Lucas 19: 1 - 10

139'Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

2U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

3Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

“Geen woord ligt op mijn tong,

of U, HEER, kent het ten volle.

°U omsluit mij, van achter en van voren,

U legt uw hand op mij.

®Wonderlijk zoals U mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

"Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

8Klom ik op naar de hemel — U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk — U bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

Y90k daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

191Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die
Zachels heette. Deze Zacheis was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3Hij wilde
Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem
niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. “Daarom liep hij snel
vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij
voorbijkwam. *Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei:
‘ZacheuUs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’
6Zachelis kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich
thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een
zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar
Zacheus was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn
bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik
het viervoudig vergoeden.’ °Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten
deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. °De Mensenzoon
iIs gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Lied 531: 2en 3

2. Jezus die langs de straten kwam 3. Christus die door de wereld gaat
en tollenaars terzijde nam: verheft zijn stem niet op de straat,
“k Wil in uw woning wezen Hij spreekt ons hart aan, heden,
VOOor nu en voor nadeze’, — en wenkt ons met zich mede.
Hij komt misschien vandaag voorbij En lokt ook nog zoveel ons aan,
en neemt ook jou terzij of mij tot wie zouden wij anders gaan?
en vraagt ons, Hem te geven Hij heeft en zal ons geven

de rijkdom van ons leven. alles, — het eeuwig leven.



Verkondiging: ‘Gezien door Jezus’

Lied 939

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 2. U werd een mens, U daalde neer
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. in onze pijn en schuld en strijd.
Door golven heen, door storm en nacht U droeg de last, verrezen Heer
leidt mij uw hand. U blijft nabij. die ons van elke vloek bevrijdt:
Uw vrede diep, uw liefde groot U sloeg de zonden aan het kruis
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. en brengt ons bij de Vader thuis;
Mijn vaste rots, mijn fundament, want door uw bloed, uw levenskracht
U bent de grond waarop ik sta. komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’ (NBV)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

laat uw wil gedaan worden op aarde

zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen



Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon,
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;

onze Heer;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel

en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden;

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven. Amen.

Slotlied: Lied 146¢: 1,3 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!
Zolang ik hier in het licht mag
verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Zegenbede, met gezongen ‘amen’

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen



