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Orde van dienst voor de ochtenddienst
Zondagmorgen 4 februari 2024 in De Ark

Voorganger: ds. Karolien Zwerver

Ouderling van dienst: Renny Post

Diaken van dienst: Anneke Winkelhorst

Organist/pianist: Siemone Middel

Klarinettist: Wout Middel

Zangers: Anouck Ebbens, Kirsten Moens, Nelly Boswijk
Welkom

Lied 601: 1

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan

koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Bemoediging

Lied 601: 3

Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekilijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geetft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Aansteken kaarsen

Inleiding op de dienst



Gebed
Aansluitend: Opwekking 805: ‘Maak ons hart onrustig’

Allen:  Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Vrouwen: Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Mannen: Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Vrouwen: Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Allen:  Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: 1 Koningen 17: 7 - 16

Psalm 98: 1

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Overdenking



Lied 1014: 1,2 en 3

1. Geef vrede door van hand tot hand, 2. Geef vrede door van hand tot hand

je moet die schat bewaren; met liefde, onze redding;
bescherm haar als een tere vliam, wees vriendelijk in woord en daad
behoed haar voor gevaren. bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
z0 kunnen breuken helen.

Geloofsbelijdenis
Eén van ons: Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels. En toch....

Allen: Wij geloven in God, in zijn liefde voor ons,
in zijn geduld met ons,
in zijn vermogen het verkeerde weg te doen,
de dood te overwinnen en een nieuw begin te scheppen.

Eénvan ons: Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels. En toch...

Allen: Wij geloven in Jezus, in zijn bewogenheid met mensen,
in zijn geduldig lijden voor mensen,
in zijn vermogen het kwaad te overwinnen,
uit het graf op te staan, opnieuw met mensen op weg te gaan.

Eénvan ons: Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels. En toch...

Allen: Wij geloven in Gods Geest die in ons wil wonen,
die ons elke dag weer wil helpen,
die bij machte is kwaad van goed te onderscheiden,
mensen levendig te maken, mensen op pad te sturen.

Eénvan ons: Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels. En toch...

Allen: Wij geloven in God, schepper van nieuw leven.
Wij geloven in Jezus, die nieuw leven openlegt.
Wij geloven in Gods Geest die ons leven vernieuwt.

Dat geloven wij.

Lied 939: 1

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.



Gebeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ (NBV)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

laat uw wil gedaan worden op aarde

zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

Mededelingen
Ouders kunnen hun kind(eren) bij de oppas gaan halen

Slotlied: ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ van Sela (noten)

1. Mag ik jou tot zegen zijn, 2. Mag ik jou tot zegen zijn,

naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.

. Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

Zending en zegen

jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.

Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.

Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

Na de dienst schenken we koffie en thee in het Voorschip.
Je bent van harte welkom.



